
 

 

Vakantie Mykonos mei / juni 2000 

 

Woensdag 23 mei 

Vandaag de laatste klusjes en inpakken. 

Ik ben om negen uur opgestaan. Eerst onder de douche en daarna inpakken van de vakantiespullen. 
Om elf uur de motor uit de schuur gehaald en naar de markt in Aalsmeer voor een blok kaas. Er was 
helemaal geen markt, die is in Aalsmeer op dinsdag. Dus maar weer terug naar Hoofddorp en daar 
kaas gehaald bij Dirk v Broek. Ook even langs de bank en het postkantoor. Thuis verder gepakt en 
opgeruimd. Het slot brak uit de deur, dus maar even naar de Karwei voor een nieuw slot. Ook bloemen 
gehaald voor Mevrouw de Rohde. In de garage ruimte gemaakt voor de auto van Joke. 

Joke kwam pas om zeven uur thuis. Na het eten verder de laatste klusjes. Nog even TV gekeken en om 
elf uur naar bed. 

 



 

 

Donderdag 24 mei 

Om kwart voor drie liep de wekker af. Eerst had ik het gevoel helemaal niet geslapen te hebben, maar 
na een warme en koude douche was ik redelijk wakker. De koffers naar beneden gebracht, en een 
laatste rondje door het huis. De taxi was als afgesproken precies om kwart voor vier bij ons.  

Buiten regent het, zodat we extra blij zijn om naar de zon te vertrekken. Op Schiphol liep alles 
gesmeerd. De tijd op Schiphol was lang niet zo erg als de voorgaande jaren. Het is nu kwart over acht 
en we vliegen boven voormalig Joegoslavië waar we al 15 minuten links naast ons de Donau goed 
kunnen herkennen. 

Joke is diep in slaap gevallen en ik ben even 5 minuutjes ingedommeld. 

De planning is dat we om half tien Nederlandse tijd aan zullen komen op Mykonos. 

De landingsbaan is niet al te lang, met het gevolg dat de piloot vol in de remmen ging na de landing. 
Het uitchecken was snel gebeurd, mede omdat meer dan de helft van de passagiers bleven zitten om 
verder te vliegen naar Santorini. De busreis naar het appartement was ook snel, omdat het vliegveld 
maar een paar Km van Mykonos afligt. 

Aangekomen bij het complex moesten we nog even in de bar wachten tot onze kamer schoongemaakt 
was. Na een half uurtje konden we naar boven. 

We hebben een schitterend appartement, hoog tegen de heuvel, met een fantastisch uitzicht op de 
haven. Een balkon richting zuiden, zodat we de hele dag zon hebben. De wind komt veelal uit het 
noorden en daar hebben we dus ook geen last van. We kijken ook nog uit op het zwembad dat op 10 
meter van het appartement ligt. Binnen hebben we een grote woon-slaapkamer met keukentje en een 
doucheruimte. We hebben zelfs een klein balkonnetje richting westen, waar we kunnen zitten als het 
heel erg warm wordt. 

De rest van de dag hebben we luierend op ons terras, met af en toe een verfrissende duik in het 
zwembad, doorgebracht. Ook nog even een uurtje geslapen om het tekort van vanmorgen in te halen. 

 

Om 18:15 even naar de welkomstgesprek van de 
reisleiding en daarna door naar de stad om te eten. We 
hebben eerst een rondje door de haven gelopen en zijn 
daarbij ook de pelikaan tegengekomen. Bij de 
windmolens zijn we in een taverne gaan eten: Joke 
Mousaka en ik Gyros. Daarna nog door de 
winkelstraatjes geslenterd. Daar de straatjes klein zijn 
en volkomen asymmetrisch zijn ben je in notime 
verdwaald. Uiteindelijk de weg naar de haven 
teruggevonden, geld en drank gehaald, en na de lange 
klim naar boven waren we om 22:30 uur weer thuis. 
Nog even en drankje en vroeg naar bed. 

Het was een fantastische dag. 



 

 

Vrijdag 25 mei 

Vanmorgen al om acht uur wakker. Lekker koffie gezet en ik zit nu buiten in de schaduw dit verslag bij  
te werken. Om half tien kwam joke ook uit bed. Joke is brood gaan halen en ik heb de eitjes gekookt 
.... dacht ik. De verwarmingsplaat is kapot, dus hebben we op de andere plaat de eitjes warm moeten 
maken.  

Om elf uur zijn we naar de brommerverhuur gegaan en hebben we een scooter gehuurd. Tanken en 
door naar Paradise beach. Hier was het heerlijk. Het waaide een beetje waardoor het niet te warm was: 
een aangename temperatuur. Het zeewater is wel erg koud. Ik denk niet dat ik de komende dagen veel 
en in ieder geval zeker niet lang zal snorkelen.  

Om drie uur zijn we naar het zelfbediening 
restaurant gelopen om een tonijnsalade met een 
wijntje weg te werken. Daarna weer terug naar de 
ligstoel.  

Tegen vijven werd het fris omdat er lichte 
sluierwolken kwamen. Dat samen met de frisse 
noordelijke wind maakte dat we onze spullen gepakt 
hebben en terug naar het appartement gescooterd 
zijn.  

Thuis een biertje en douchen, waarna we naar de 
stad gelopen zijn om te eten en rond te slenteren. 
We zijn een pizza gaan eten bij Marco Polo (was niet 
echt bijzonder). Om tien uur terug naar huis waar 
we rond elf uur zijn gaan slapen. 

 



 

 

Zaterdag 27 mei 

In de ochtend een beetje rondlummelen in het appartement. Joke was joggen en heeft brood 
meegebracht. Na het ontbijt zijn we vertrokken naar Super Paradise Beach. Steile wegen omhoog en 
vlak voor het strand bijna recht naar beneden. Straks naar huis zal de scooter waar moeten maken wat 
de verhuurder beloofde: met deze scooter kan je zelfs van Super Paradise naar boven komen. Op het 
strand stond een sterke en vooral koude wind, dus zijn we beschut tegen een muurtje gaan liggen. De 
lunch hebben we in het zelfbedienings restaurant genomen. Duidelijk minder dan gisteren en ook vele 
malen duurder. Om vijf uur werd het te koud en zijn we naar huis vertrokken. De eerste heuvel werd 
dus mooi niet door de scooter genomen. Nadat Joke afgestapt was ging het wel. Verder geen 
problemen en hebben we alle andere scooters achter ons gelaten. 

In Mykonos hebben we tomaten en uien gehaald, waarmee we thuis salade gemaakt hebben. Daarbij 
een heerlijke spaghetti en ons avondeten was het beste tot nu toe. 

Na het eten op even lekker uitbuiken en daarna op het terras koffie en een wijntje. Joke is om elf uur 
naar bed gegaan en ik ben nog even een uurje opgebleven om te lezen. 

 

 



 

 

Zondag 28 mei 

Vanmorgen zijn we iets langer blijven liggen. Daarna ontbijt op het terras in de zon. Net na de middag 
zijn we naar Elia Beach vertrokken. Onderweg zijn we even gestopt in Ano Mera om het dorpje te 
bekijken. Een leuk pleintje waar we vanavond willen gaan eten. 

Elia beach bevalt ons erg goed. We zijn er blijven liggen tot 18 uur, maar het werd steeds kouder, 
zodat we toch meer direct naar huis gegaan zijn. 

Thuis even douchen en daarna naar Mykonos om een hapje te eten. Een lekkere opgerolde pannenkoek 
met gyros en daarna een kopje koffie met gebak. Toch nog tot 22 uur in de stad rondgelopen en een 
fles wijn gekocht voor het terras. Thuis nog even iets gedronken en geSMSd met Ruud, Wim en Rob. 

Het is nog heerlijk op het terras: de wind is gaan liggen waardoor de temperatuur flink is gestegen. Het 
is nu na middernacht en ik zit nog buiten te kijken naar de bedrijvigheid in de haven. Ondanks dat het 
zondag is gaat het daar gewoon door. 

 

 



 

 

 



 

 

Maandag 29 mei 

Vanmorgen werden we wakker van het miauwen van een poesje. Joke is meteen uit bed gesprongen 
om te kijken (werkt beter dan een wekker). Het is een heel klein ding. 

Daarna ontbijt en ben ik naar de brommerverhuur 
gegaan. We houden deze scooter nog een paar 
dagen. Tanken en weer terug naar huis. Thuis heeft 
Joke de strandtas gerepareerd, waarna we de 
spullen ingepakt hebben en vertrokken zijn. 

Het was bewolkt en dus geen strandweer. Dan maar 
een rondje op het eiland. We zijn langs de kust naar 
het zuiden gegaan en via Koflos naar het westelijke 
schiereiland gereden. Na ongeveer 5 km hield de 
weg ineens op en moesten we weer terug. Toen de 
goede weg en even op het meest westelijke punt bij 
het strand van Agia ..... gaan kijken. Het weer was 
zo slecht dat er niemand op het strand lag. Dus 
maar weer terug en op weg naar Ornos. Hier waren 
we net op het strand aangekomen toen het begon te 
regenen. Dus snel een taverne ingeschoten en een 
kop koffie besteld. Gelukkig was de bui na tien 
minuten weer overgetrokken en werd het schitterend 
weer. Doorgereden naar Platia Yialos. Hier was het 
erg druk op het strandje. Een paar foto’s en op zoek 
naar de weg richting Agia Anna en .....     Na een 
paar keer verkeerd gereden te hebben na een half 
uur de juiste weg gevonden. In Anna was een heel 
leuk restaurant Nicolas dat er leuk lag met uitzicht 
op zee. Hier eerst maar een biertje en een hapje. 
Intussen was het heel erg mooi weer geworden en 
zijn we snel naar het strand gegaan. 

Omdat het nu echt mooi weer was zijn we blijven 
liggen tot 19 uur. Daarna zijn we bij Nicolas blijven 
eten in het zonnetje en met het mooie uitzicht op 

het strand. Om 21 uur terug naar huis. Thuis nog even op het terras gezeten en naar bed. 

 

 



 

 

 

  

Dinsdag 30 mei 

Joke is weer gaan joggen en ik heb de koffie gezet. Zo direct duik ik even in het zwembad. Het is nu 
om elf uur al behoorlijk heet buiten. Geen wind en een strak blauwe hemel. 

Na het zwemmen op de scooter naar Paragka beach. Onderweg fruit voor het strand gekocht. Om vier 
uur zijn we iets gaan drinken. Pas om half acht zijn we weer naar huis gegaan. Onderweg nog 
boodschappen gekocht en daarna thuis eten gemaakt. Risibisi met een heerlijk Grieks wijntje. 



 

 

Woensdag 31 mei 

Vanmorgen voelen we ons allebei doorgebakken. Het was gisteren toch misschien iets te veel van het 
goede. Lekker koffie op ons kleine balkonnetje uit de zon met een licht briesje. Daarna een ontbijt en 
nu het bijwerken van dit dagboek. 

Om een uur zijn we vertrokken om de meest oostelijke stranden eens te bekijken. Via Ano Mera zijn we 
doorgereden naar Kalefati (een lang strand langs de weg). Terug langs Agio Anna bay naar het strand 
van Kalo Livado (ook een vrij groot strand). Om uiteindelijk uit te komen bij het strand van Lia (via een 
zeer slechte weg). Hier zijn we verder gebleven tot zes uur. Toen terug naar Ano Mera waar we midden 
op het plein hebben gegeten. Het eten was erg lekker maar voor Griekse begrippen ook erg duur. 
Daarom nu thuis nog een lekker kopje koffie. 

 



 

 

Donderdag 1 juni 

Om acht uur een heerlijk kopje koffie. Hierna ben ik voor het eerst na de koffie nog even op bed gaan 
liggen waarbij ik in een diepe slaap gevallen ben. Joke is gaan joggen en ik heb er niets van gemerkt.  

Om half elf werd ik lekker uitgerust wakker. Dit was het lekkerste slaapje tot nu toe van de hele 
vakantie. Ontbijt, waarna ik de buurvrouw geholpen heb met haar bagage naar beneden brengen. Nog 
even douchen en daarna naar Paragka Beach. Hier hebben we een parasol en 2 ligstoelen gehuurd. De 
eerst en ook heetste uren hebben we onder de parasol gelegen. Rond drie uur zijn we eronder vandaan 
gekomen. Intussen is de wind ook sterker geworden, zodat je lichtelijk gezandstraald werd. 

Vanuit het strand zijn we in de avond een crêpe gaan eten aan de noordkant van de stad. Joke is nu 
boodschappen gaan halen omdat we vanavond maar eens thuis eten. Spaghetti met een groene saus 
en komkommer, uien, tomaten, paprika sla. Dat alles gemengd met een wit wijntje. Omdat het voor 
het eerst behoorlijk fris werd in de avond zijn we binnen gaan lezen en een beetje muziek luisteren. 

 

 



 

 

Vrijdag 2 juni 

Vanmorgen rustig aan gedaan. Wel heb ik om acht uur koffie gezet die we heerlijk genietend 
opgedronken hebben, maar daarna zijn we toch nog even in slaap gevallen. 

Om half elf wakker geworden. Joke is brood halen en ik heb me gedoucht en ontbijt gemaakt. Pas na 
twaalven zijn we richting strand vertrokken. Vanmiddag maar weer eens naar Paradise Beach. We 
hebben het oude brood naar de geitjes gebracht en verder onder een boompje gelegen tot 18 uur. 
Tussendoor nog een Griekse salade gegeten. Daarna ben ik een kwartiertje gaan snorkelen. Weer had 
ik het niet in de gaten, maar de zee is te koud om zo lang erin te liggen.  

Om zes uur werd het door de zware wind echt te koud en zijn we naar huis gescooterd. Door de koude 
tegenwind of door het snorkelen in de koude zee in ieder geval had ik bij thuiskomst verschrikkelijke 
oorpijn en een behoorlijk rillerig gevoel, Met oordruppels in heb ik tot 9 uur geslapen. Joke is nu naar 
het dorp om pizza’s te halen. Ik zit hier op het baconnetje met 2 truien en een barstende hoofdpijn. 
Maar een avond rustig aan doen en morgen iets voorzichtiger zijn. 

 

 



 

 

Zaterdag 3 juni 

Vanmorgen rustig aan gedaan. Om twaalf uur ontbijt en om half twee via de fruitwinkel richting  
Paradise strand. Hier hebben we in het zonnetje doorgebracht tot zes uur. Het werd te fris door de wind 
en bovendien hadden we honger. Dus op de scooter langzaam terug gereden (ik wil niet nog een 
oorontsteking) naar de stad. Hier zijn we bij Nikos gaan eten. Joke heeft eindelijk haar Kalemaris en ik 
heb heerlijke mosselen (in tomaten, kaas, uien, knoflooksaus). 

 

 

Zondag 4 juni 

Vandaag willen we vroeg naar het strand. Dus na het joggen en ontbijt zijn we om elf uur naar  
Paragke beach vertrokken. Ik heb een strandstoel genomen die vandaag gratis is. tenminste ik heb 
niemand gezien die wilde afrekenen. Onderweg naar het strand hebben we fruit gekocht en dat op het 
strand lekker opgepeuzeld. Tussendoor een blikje fris gekocht en tot zeven uur blijven liggen. Daarna 
bij taverne Nicolas gegeten. Voor mij een enorme biefstuk (leek meer een karbonade vanwege de 
botten) van de gril en voor Joke Mousaka. Thuis nog een Nederlandse koffie en de rest van de avond 
liggen lezen. Ik heb doorgelezen tot 3 uur en ben pas om 4 uur in slaap gevallen. 



 

 

Maandag 5 juni 

Vanmorgen -ondanks dat we weer vroeg naar het strand wilden- toch maar weer rustig aan gedaan. ik 
heb boodschappen gedaan en Joke is nog even gaan joggen. Onderweg naar het Pragka strand tanken 
en fruit gekocht. Van een tot zes op het strand. Daarna boodschappen gedaan en heerlijk thuis de oude 
pizza resten en spaghetti gegeten. Een wijntje erbij en nu gaan we nog even lezen. 

Dinsdag 6 juni 

Het boek was zo interessant dat ik tot half vier doorgelezen heb. Vanmorgen dus nog maar even 
blijven liggen. Joke is gaan joggen en ik heb weer het ontbijt gemaakt. Daarna spullen inpakken en 
naar het strand. Joke wilde vandaag nog een keer de overheerlijke tonijnsalade die alleen te verkrijgen 
was in de taverne van Paradise beach. Dus zijn we daar vandaag gaan zonnen. 

In de avond douchen en naar het stadje. Ik had zin in echte gyros. Aangezien hier alles een beetje chic 
(en dus weinig en niet lekker vet doorgebakken is) zijn we terechtgekomen bij een patattent annex 
taverne. En ja hier hadden ze de echte gyros met patat. 

Daarna nog een rondje door de stad en op weg naar huis zagen we een grote boot die miden in de 
haven lag waar hij zeker niet hoorde. Hij was door de sterke wind afgedreven en moest losgetrokken 
worden. Vanaf ons terras heb ik hier tot 2 uur naar zitten kijken. Door de voorlier aan een boei vast te 
maken en de achterlier aan de vastgelopen boot kwam de boot langzaam los. Ik was niet moe en ben 
daarna nog even gaan lezen. 

  

 



 

 



 

 

Woensdag 8 juni 

Vandaag de laatste dag, van de vakantie hier op Mykonos. Nog een keer naar het Paradise strand. 
Vandaag is er voor het eerst haast geen wind. Omdat het de laatste dag is geen parasol, en geen boom 
om schaduw onder te zoeken. Gewoon doorbakken vandaag. Af en toe een biertje of frisdrank en een 
duik in zee om af te koelen. We zijn blijven liggen tot zes uur. Daarna terug naar de stad. Nog even de 
laatste boodschappen. De spullen naar het appartement brengen en daarna de scooter terugbrengen 
naar de verhuurder. Een drankje op het terras en daarna douchen en de koffers pakken. Om acht uur 
zijn we naar het haventje gelopen voor het laatste diner deze vakantie in Mykonos. We hebben bij het 
eerste restaurant (met het bootje voor de deur) in de haven gegeten -Joke gefrituurde shrimps en ik 
een souflaki-. Daarna zijn we de stad ingelopen voor een heerlijke ijskoffie (iets dat je in Nederland 
niet krijgt). We hebben op het terrasje bij de koffieshop midden in de winkelstraat gezeten. Omdat het 
vandaag een echt heerlijk warme dag was, is het in de avond ook nog warm en konden we vanaf het 
terras genieten van de parade vakantiegangers in soms erg extravagante kleding (dat wat we eigelijk 
eerder al verwacht hadden te zien hier op Mykonos. 

Thuisgekomen hebben we de laatste spullen in de koffer gestopt en zijn we naar bed gegaan. Ik kon 
toch niet echt goed in slaap komen en ben dus op het terras gaan zitten en heb heerlijk zitten 
dagdromen en terugdenken aan deze vakantie op het mooie blauwwitte Griekse eiland. Uiteindelijk ben 
ik pas om drie uur in bed gegaan. 

 

  



 

 

  

 



 

 

Donderdag 8 juni 

Vanmorgen om acht uur opgestaan. Douchen, ontbijt en om kwart over negen met de koffers naar 
beneden, waar de bus al stond te wachten. Na ons appartementen complex, nog naar een ander 
complex waar mensen opgehaald moesten worden, en daarna door naar het vliegveld. Hier kregen we 
te horen dat het vliegtuig twee uur vertraging had, en werd het dus wachten, wachten en wachten. 
Uiteindelijk om een uur mochten het vliegtuig in. Na een korte vlucht naar Santorini waar noch enkele 
andere passagiers opgehaald werden zijn we nu op terugreis naar Nederland. 

  

 



 

 

Mykonos informatie 

Mykonos is één van de meest typerende Griekse eilanden en behoort tot de eiland groep Cycladen. Het is 86 km2 en heeft een 

hoogvlakte van granietgesteente van 364 meter hoog. 

Mykonos leeft tegenwoordig van het toerisme. Maar er zijn ook vissers, die elke dag uitvaren. Verse vis siert de menukaart van 

vele restaurants. Het eiland heeft iets met het aantal dagen in het jaar: er staan 365 kapellen op het eiland en eens moeten er 

366 windmolens gestaan hebben. De windmolens pompen water op de akkers, de kapellen dienen voor het gebed voor regen of 

voor een gelukkige thuiskomst van een zeereis. Sommige hebben hun ontstaan te danken aan het nakomen van een belofte. Zij 

zijn de dank voor de redding uit een noodsituatie op zee of voor het slagen van een piratenstreek. De grootte van de kapel 

werd aangepast aan het bedrag die men voor de bouw kon besteden. en heel kleine kapel heet “kattenkapel”. Zeven kapellen 

die bij elkaar op één plek staan, deden de bewoners denken aan een beeld uit het alledaagse leven van hun stad. Zij noemen ze 

de “zeven kletstantes”. 

Er is niet veel van de geschiedenis bekend. De schrijvers uit de oudheid weten alleen te vermelden dat de bewoners van 

Mykonos allemaal kaal waren. Misschien waren ze toen het slachtoffer van een besmettelijke ziekte van de hoofdhuid. Vanwege 

deze bijzonderheid bracht niemand uit Athene of Corinthe een bezoek aan Mykonos. Dit was zeker ook een bescherming van het 

eiland: het wordt niet gekenmerkt door ruïnes. 

Bezienswaardigheden op Mykonos: 

Chora 

Het stadje ‘Chora’ is het meest interessant om te bezoeken op het voor de rest een beetje kale, bijna boomloze eiland. Chora is 

een droom in het wit. De Cycladen worden in het algemeen de “witte eilanden” genoemd, maar Mykonos doet deze naam zeker 

eer aan. Huizen en tuinmuren worden 2 x per jaar opnieuw gekalkt. Aan de voorkant van de huizen is al sinds eeuwen niets 

veranderd: de twee verdiepingen hoge, van platte daken voorziene kubussen van ruw natuursteen, bepalen het stadsbeeld. 

Achter de havenpromenade met café’s en tavernes lopen de nauwe straatjes omhoog tegen de licht glooiende hellingen. 

Duivenhuisjes 

 Een bijzonderheid van het eiland is ook het duivenhuisje. Men vindt deze torens vaak als bijge-bouw: beneden een woon- of 

bergruimte, daarboven de duiventil met kantelen. De Venetianen hebben op de eilanden in deze huisjes hun postduiven 

gehouden, waardoor ze snel nieuws over konden brengen. Deze erfenis van de Venetianen beviel de bewoners van Mykonos zo 

goed, dat zij deze duivenhuisjes voor hun eigen postduiven nabouwden. 

Klein Venetië 

Klein Venetië is een door water omgeven groep huizen met bontgekleurde balkons en buitentrappen. Op het witte eiland is dit 

schilderachtige hoekje erg in trek bij de fotografen. 

Nauplion 

De vroegere hoofdstad van Griekenland en populaire haven aan de oostkust van de Peloponnese, Nauplion, imponeert de 

bezoekers met zijn Venetiaanse architectuur uit de 15e eeuw. Het meest opvallende bouwwerk is de gekantelde Palamidi 

vesting, die torenhoog boven de stad uitkomt. 

De stad presenteert zichzelf als een levendig plaatsje met een klein haventje, een schilderachtig centrum om juist te voet te 

verkennen en kiezelsteen stranden. 

Verscheidene monumenten zijn overgebleven uit het Turkse verleden van Nauplion zoals een moskee en het parlementsgebouw. 

Oeroude overblijfselen uit de archeologie zijn te zien in een indrukwekkend museum. Diegene die geïnteresseerd zijn in 

handwerk en klederdracht zullen een bezoek aan het Folk Art Museum leuk vinden. 

Ook de tour naar het Palamidi kasteel voor een mooi uitzicht is heel mooi, of een rit naar het Epidaurus, bekend om zijn goed 

bewaarde theater gebouwd in de 3e eeuw voor Chr. 

Een ander waardevolle rit naar Mycenae, één van de meest historische plekjes in Griekenland, kan gemaakt worden. 

Verder Noordwaarts, is het 4 mijlen lange Kanaal van Korinthe, die het Peloponnese scheidt van het vasteland. Ook staat 

Nauplion bekend om zijn visspecialiteiten. 

Volgens een wat wazige mythe was Nauplio, de zoon van Poseidon, de stichter van de stad. De zoon van deze Nauplio, 

Palamedes, wordt echter ook genoemd als eigenlijke grondvester. Deze Palamedes was in de Tojaanse tijd een wijs man. Hij 

werd beschouwd als de uitvinder van enkele letters van het griekse alfabet, van de dobbelsteen, de vuurtoren, de maten en 

gewichten en de weegschaal. Tijdens de Trojaanse oorlog werd hij door odysseus valselijk van verraad beschuldigd Palamedes 

werd op grond van door Odysseus gefingeerde bewijzen ter dood gebracht. 

De Byzantijnen verloren de stad in latere tijd (1210) aan de Franken. Van 1337-1540 waren de Venetiaanse handelslieden hier 

de baas. Ze maakten de stad tot een vesting tegen de Turken, die tenslotte kans zagen Nauplion te veroveren. De Venetianen 

onder aanvoering van de beroemde Morosini veroverden de stad in 1686. Nieuwe versterkingen werden aangelegd. De stad 

kreeg er ook andere gebouwen bij, waardoor ze tot de dag van vandaag een typisch italiaans karakter heeft: nauwe straten met 

vele balkons en grote pleinen. De Turken heroverden de stad aan het begin van de 18e eeuw ten koste van vele doden. Moord, 

deportatie van de bevolking waren het gevolg. 

In 1822 wist Staïkopoulos de stad te veroveren op de Turken. Zij werd het middelpunt van de opstand tegen de Turken en in 

1829 was ze de hoofdstad onder leiding van de gouverneur Kapodistrias. Toen deze bij de kerk Ag. Spiridon door politieke 



 

 

tegenstanders werd vermoord, werd prins Otto van Beieren voor het konigschap aangezocht. Hij kwam in Nauplion wonen. Een 

jaar later werd Athene de hoofdstad en vertrok prins Otto. 

In die tijd werd ook de Griekse verzetsstrijder Kolokotronis in de Palamedesburcht gevangen gezet op beschuldiging van 

ongehoorzaamheid aan het bewind. Uit de tijd van de beierse vorst dateren de neo-klassieke gebouwen van Nauplion. 

Nauplion is een plezierige stad met pittoreske straatjes en fraaie pleinen. Het havenfront wordt beheerst door talloze taveernes 

en hotels. 

Bezienswaardigheden in en rond Nauplion: 

De meeste aandacht trekt de Palamidevesting, te bereiken via een trap met ongeveer 900 treden of via het gehucht Pronia per 

auto. Kiest u voor de moeizame beklimming te voet, dan moet u beginnen op het plein Arvanitias. Bij de kerk van Pronia kwam 

in 1832 de Griekse Nationale Vergadering bijeen om de Beierse prins tot koning te kiezen. In de rotsen is hier een leeuw 

uitgehakt ter herinnering aan de duitse soldaten, die hier in de jaren dertig van de vorige eeuw stierven.  

De Palamide is een kolossale vesting, geheel door een muur omgeven en bestaande uit acht forten, die met elkaar in verbinding 

staan en die in tijden van oorlog ‘selfsupporting’ waren, doordat ze bv. een eigen watervoorziening hadden. Er zijn geheime 

gangen, plateaus voor het afvuren van kanonnen, wachttorens, onderkomens voor de soldaten en poorten. 

Vanaf verschillende punten is het uitzicht over de stad, de zee en het omliggende land bijzonder mooi. 

De vesting ligt op 216 m hoogte. 

Op het schiereiland, waarop Nauplion is gebouwd, zijn interessant om te bezoeken: de Akronauplia, een tweede 

vestingscomplex, dat echter van oudere datum is. Op de fundamenten van Byzantijnse versterkingen bouwden vooral de 

Venetianen nieuwe forten. De leeuw van San Marco is hier en daar dan ook nog te zien. 

Aan de westkant van de Akronauplia ligt een kleine kapel iets voorbij de parkeerplaats. In de Turkse tijd was hier een illegale 

school van de Grieken gevestigd. Een weg voert vandaar langs het westelijk havenfront naar een grote parkeerplaats bij de 

haven, die in de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog zijn gesneuveld. Tegenover de haven ligt het Bourtzi-eiland, met daarop een 

Venetiaanse vesting met toren. In latere tijd woonde de stadsbeul hier, omdat hij niet welkom was in Nauplion zelf. In onze tijd 

is de vesting enige tijd een luxe hotel geweest. In de Aglios Georgioskerk vindt men de troon van prins Otto van Beieren. Het 

eerste Griekse parlement vergaderde in een gebouw aan het Sintagmaplein, dat eens een moskee was en nu nog steeds het 

‘parlement’ wordt genoemd. 

 

 


